
Z
es jongeren en twee leiders komen het kerkgebouw 
van de Gereformeerde Gemeente te Veen binnen 
voor hun maandelijkse verenigingsavond. De 

jeugdvereniging bestaat sinds 1973 en de thema’s 
wisselen sterk per bijeenkomst. Vanavond staat het gratis 
gespreksspel ‘Over de Bijbel gesproken’ van St. Vrienden 
van Heidelberg en Dordrecht centraal. 

Na schriftlezing en een gebed om zegen voor de bijeenkomst 
worden kort de spelregels toegelicht. Op de tafel ligt op de 
kop een stapel met vraag- en opdrachtkaarten. Om de beurt 
neemt elke aanwezige zo een kaart en leest de vraag of 
opdracht hardop voor. Hij/zij reageert spontaan op de vraag. 
Vervolgens gaan de andere jongeren verdiepingsvragen 
stellen. Hierbij kunnen de verdiepingskaarten worden 
gebruikt die met de tekst zichtbaar, op tafel liggen. Het 
spel speel je (in groepjes) met circa 6 jongeren, zo ontstaat 
er ruimte om echt naar elkaar te luisteren en in gesprek te 
gaan. Nu de spelregels helder zijn en alle jongeren voorzien 
zijn van een drankje en wat lekkers is het tijd om te starten.
 
Impact van Bijbellezen  
Levi draait een kaart om en leest hardop de vraag voor: ’Wat 
is de impact van Bijbellezen in jouw leven?’ ‘Ik bedenk wat 
kan ik ermee en wat niet.’ Een verdiepingsvraag die wordt ge-
steld is of het verschilt wat je leest. Levi: ‘Thessalonicenzen is 

dieper dan profeten zoals Hosea. Door het lezen van de Bijbel 
kijk ik anders naar de wereld.’ ‘Kun je daar een voorbeeld van 
geven?’ ‘Bijbellezen maakt mijn wereldbeeld totaal anders. 
Ik plaats wat er gebeurt en het gedrag van mensen anders. 
Denk aan: de manier van kleden of bijvoorbeeld het drinkge-
drag.’ ‘Probeer je alles te lezen of sla je ook stukken over?’ Levi: 
‘De kleine profeten zoals Jona ken ik goed en lees ik minimaal. 
Of de nachtgezichten van Zacharia dat is niet eenvoudig.’ De 
jeugdleider wijst de jongeren erop dat de Bijbel met uitleg kan 
helpen evenals een Bijbel met kanttekeningen. 
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De inkomsten tot eind van de maand juli  
2025 zijn uitgekomen op € 52.733,46 
en de uitgaven € 55.125,79 het-
geen een negatief resultaat geeft van  
€ 2.392,33 per 30 juli 2025.  Hierbij 
willen wij wederom opmerken dat er 
steeds meer boeken worden uitgege-
ven via de nieuwe uitgeverij  Sola Gra-
tia Medien. Wij willen u na de Heere 
heel hartelijk dankzeggen voor uw ga-
ven in de afgelopen periode. Als Stich-
ting doen wij wederom een beroep op 
uw vrijgevigheid om het mooie werk in 
o.a. Duitsland te kunnen voortzetten.
Wist u dat wij een ANBI-stichting zijn, 
wat betekent dat u de gift fiscaal kunt 
aftrekken bij de belastingdienst. Het 
betekent ook dat u onze stichting kunt 
opnemen in uw testament, er is dan 
geen schenkbelasting verschuldigd.
Zo kunnen wij aan nog meer verzoeken 
om hulp uit Duitsland voldoen, om daar 
door brede publicatie, bekend te ma-
ken hoe waardevol o.a. de Heidelberger 
voor iedere christen is. Dat troostboek 
mag ons boegbeeld zijn.

Helpt u mee? Gebruik de QR-code 
of boek rechtstreeks over naar IBAN 
NL35 ABNA 0548 9879 20 t.n.v. 
Stichting Vrienden van Heidelberg en 
Dordrecht. U kunt ons natuurlijk ook 
machtigen, zie hiervoor de info op onze 
website. 

Heeft u vragen? 
Neem gerust contact met ons op!

J. Timmer, penningmeester
e-mail:  jacobustimmer@gmail.com
telefoon: 0345-623611

Van de 
penningmeester 

vervolg van blz. 1

Bijbellezen op je telefoon 
Tijdens de bijeenkomst worden er tal van vragen besproken en opdrach-
ten gedaan. De jongeren zijn niet bang om eerlijk te zijn en hun hart te 
laten zien. Zo geven jongeren weer hoe vaak de Bijbel dagelijks open-
gaat. Art geeft aan dat hij ook tussen de middag een paar verzen pro-
beert te lezen op zijn telefoon. Een leider geeft eerlijk aan dat het idee 
om ook tussen de middag de Bijbel te lezen op zijn mobiel nooit bij hem 
is opgekomen. ‘Eigenlijk hebben we dus geen excuus, want iedereen zit 
in zijn pauze op de telefoon. Ook al zit je op een bouwplek.’ ‘Wat lees je 
dan?’ Art: ‘Ik klik gewoon wat verzen aan.’

Een opdracht leert de jongeren meer over de geestelijke woestijn in ons 
buurland Duitsland. Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht ziet 
al jaren dat het aantal kerken waar men de leer van Luther en Calvijn 
hoort, zeldzaam is geworden. De boodschap van de reformatie is bijna 
in heel Duitsland verdwenen, wat rest is een verwaterd christendom. 

Deze situatie was de meeste jongeren onbekend. Het sluit aan bij de 
vraag die Bart krijgt: ‘Wat zou je doen als in jullie kerk de Bijbel niet meer 
opengaat?’ ‘Ik zou dan een kerk zoeken waar de Bijbel opengaat. Kort-
om, ik zou vertrekken, maar waarschijnlijk is er dan al veel eerder een 
reden om weg te gaan.’  

Ds. J.P. Boiten, secretaris

Wilt u als jeugdleider, docent of 

predikant in gesprek met jongeren 

van 14-25 jaar over de Bijbel? 

Levi 18 jaar: “Het spel brengt waardevolle en eerlijke 
gesprekken op gang.” 

Op de site van St. Vrienden van Heidelberg en Dordrecht kun 
je het spel ‘Over de Bijbel gesproken’ gratis bestellen. 
Met het gespreksspel kun je twee bijeenkomsten organiseren 
over de Bijbel en de inhoud van de Bijbel. 

Gratis 
gespreksspelaanvragen! 

Bestel op www.svvhed.org 
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B
remen is niet zomaar een 
grote stad in Duitsland met 
een rijke geschiedenis. Het 

is de enige stad in Duitsland die zijn 
eigen deelstaat vormt. Het is daar-
naast de meest linkse deelstaat van 
heel Duitsland, de enige die sinds de 
Tweede Wereldoorlog ononderbro-
ken geleid wordt door linkse partijen. 

Het verklaart misschien waarom juist in 
Bremen met zoveel heftigheid en vast-
houdendheid de aanval werd geopend 
op de Bijbelgetrouwe predikant Olaf 
Latzel, nadat die in 2019 enkele forse 
uitspraken had gedaan in het kader van 
een huwelijksseminar voor leden van 
zijn gemeente. Zijn historische Marti-
nikerk was kort daarvoor beklad door 
activisten uit de LHBT-hoek. Hij sprak 
over hen onder meer als ‘criminelen’. 

De zaak werd in augustus 2024 na 
ettelijke juridische verwikkelingen 
uiteindelijk onverwacht geschikt. Ds. 
Latzel stemde ermee in om een be-
drag van 5.000 euro te betalen aan 
een LHBT-centrum, naast het feit dat 
hij in de loop der jaren al meerdere ke-
ren zijn excuses had aangeboden. 

Daarnaast bemoeide de leiding van 
de Bremische Evangelische Kirche 
(BEK) zich actief met de kwestie. Op 

zeker moment kreeg ds. Latzel zelfs 
een preekverbod opgelegd, dat later 
werd opgeheven. Nadat het juridisch 
proces was afgerond, presteerde de 
kerkleiding het om opnieuw te willen 
onderzoeken of er nog tucht moest 
worden uitgeoefend tegen ds. Latzel. 
Bij voorbaat werd bekend gemaakt dat 
het onderzoek ‘lang’ zou gaan duren. 
In mei van dit jaar werd inderdaad een 
tuchtmaatregel bekend gemaakt. Men 
besloot dat ds. Latzel vier jaar op zijn 
salaris gekort zal worden.  

Hiermee lijkt een einde te zijn geko-
men aan een van de twee meest ge-
ruchtmakende kwesties in Europa, al-
thans wanneer het gaat om christenen 
die aangeklaagd worden vanwege 
Bijbelse uitspraken. De andere zaak 
is natuurlijk die van de Finse parle-
mentariër en voormalige minister Päivi 

Räsänen die nog steeds loopt, inmid-
dels al meer dan zes jaar. 
Duidelijk is dat ds. Latzel zwaar ge-
straft is, waarbij het zwaarste deel 
ervan het proces zelf was. Het sleep-
te zich vier jaar lang voort, met alle 
onzekerheid en spanning die dit met 
zich meebracht voor hem, voor zijn 
gezin en voor zijn gemeente. Hij blikte 
onlangs zelf in een interview met Idea 
terug. Hij vertelde in de achterliggen-
de jaren vooral geleerd te hebben dat 
we een grote God hebben in Jezus 
Christus, en dat Hij Toevlucht, Hulp 
en Sterkte is. ‘Als ik niet meer weet 
hoe het verder moet, mag ik bij Hem 
schuilen. Jezus is er, Jezus helpt. Dat 
is een waarheid die ik voorheen ook 
wel kende, maar die is mij nu in zijn 
existentiële diepte op een heel andere 
manier duidelijk geworden’.

Deed ds. Latzel er wijs aan de zaak te 
schikken? Was dit principieel juist? Dat 
is moeilijk te beoordelen. Menselijker-
wijs was het uiteraard begrijpelijk dat 
hij ervoor koos. Het moet bovendien 
gezegd worden: zijn opstelling was 
steeds consequent. Vanaf het eerste 
moment gaf hij aan dat hij andere woor-
den had moeten gebruiken, en bood 
hiervoor excuses aan. Tegelijk hield 
hij voluit vast aan het Bijbelse spre-
ken over onder meer homoseksualiteit.  

Terugblik op de zaak Latzel

Sint-Martinikerk (Bremen) Ds. Latzel

Ds. Latzel:

“Als ik niet meer 
weet hoe het ver-
der moet, mag ik 
bij Hem schuilen”
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Ook nu steekt hij dit nog steeds niet 
onder stoelen of banken. In voornoemd 
interview gaf hij ook aan nog steeds 
overtuigd te zijn van zijn onschuld. 

Sommige mensen denken dat chris-
tenen van deze zaak vooral moeten 
leren dat zij voorzichtig moeten zijn 
in hun uitspraken. Daarmee zou veel 
onnodige ellende voorkomen worden. 
Dat is tot op zekere hoogte waar. En 
tegelijk is het een gedachte die ronduit 
gevaarlijk kan zijn. 

De slechtste uitkomst van de zaak 
Latzel zou namelijk zijn dat christenen 
massaal aan zelfcensuur gaan doen. 
Christenen die vast willen houden 

aan Gods Woord moeten zich geen 
enkele illusie maken. Het is het Woord 
Zélf dat steeds meer weerstand ver-
wekt in de samenleving, niet de wijze 
van verwoorden. De zaak Räsänen 
bewijst dit. Ze sprak nooit een onver-
togen woord. Ze haalde slechts de 
Bijbel aan op X. Dat was genoeg om 
haar nu al meer dan zes keer te ach-
tervolgen met een Kafkaiaans proces. 

Het beste dat christenen kunnen 
doen is zich vrijmoedig in het publie-
ke domein blijven uitspreken over 
aangelegen thema’s. Uiteraard moet 
dit met liefde gebeuren. Bijbels, bid-
dend, en gelovig. Maar het wordt pas 
echt gevaarlijk voor christenen wan-

neer het een zeldzaamheid zou wor-
den dat Bijbelse opvattingen klinken 
in het publieke domein; wanneer het 
verbazing wekt dat mensen met zulke 
opvattingen nog bestaan.  

Daarmee zou niet alleen de waarheid 
verloochend worden, het zou ook te-
meer betekenen dat diegenen die zich 
wél uitspreken een groot risico lopen 
vervolgd te worden. En wanneer er 
dan zijn die worden aangeklaagd en 
vervolgd – en die zullen er zijn – dan 
verdienen ze hartelijke steun en be-
trokkenheid, allereerst door gebed, 
maar ook in woord en daad.     

Laurens van der Tang

        

Vertaler NL/DE
Wie kan er vertaalwerkzaamheden voor ons doen?

Het gaat om vertalen uit het Nederlands naar het Duits. Een grondige kennis 
van de Duitse taal en tevens het bekend zijn met het christelijke / reformato-
risch gedachtegoed zijn vereist. En een Duitse achtergrond (native) zou een 
extra aanbeveling zijn. Beloning in onderling overleg. Wie helpt ons?

Meer weten?
Stuur een e-mail naar ktimmermans@solcon.nl  

Gezocht!
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D
ankbaar mogen we melding maken van Gods 
trouw en zegen voor het werk van onze stich-
ting. Naast andere uitgaven zijn we nu bezig met 

een boek: “De boodschap van God”. De ondertitel luidt: 
“Bijbelverhalen voor jou!”, samengesteld door Jos Kardol. 
Het is de bedoeling dat deze uitgave in twintig kleine 
goedkope deeltjes op de Duitse markt komt. Een project 
dat speciaal op de jeugd is gericht. We hopen en bidden 
dat er velen door zullen worden bereikt.  

Met blijdschap mogen we u melden dat de vacature die er 
in ons bestuur was vanuit de PKN is vervuld. Ds. J.J. Mulder 
te Dordrecht is ons nieuwe bestuurslid. Hij is om zo te zeg-
gen een ‘oud-gediende’, want hij was enkele jaren geleden 
ook al lid van ons bestuur. Moge deze ‘come-back’ voor 
hem en ons tot zegen zijn. Als predikanten bezinnen we 
ons inhoudelijk op uit te 
geven lectuur; deze ver-
sterking daarvoor is zeer 
welkom. 

Intern zijn we bezig met 
digitalisering en archive-
ring. Dat is een groot werk. 
Tot onze blijdschap heb-
ben we daarvoor een geschikt persoon gevonden. Maarten 
Otten uit Lunteren is bereid ons hierin bij te staan. Door de 
jaren heen is er door Marius Timmermans uit Veen, de 
‘founder’ van onze stichting, veel werk verricht. Allerlei ge-
gevens zoals bij voorbeeld contacten die daarbij zijn ge-
legd, zijn het waard om te worden geordend en gebruikt. 
We wensen hem sterkte voor deze arbeid. 

Laten deze enkele mededelingen maar reden zijn om het werk 
van onze stichting blijvend een warm hart toe te dragen!  

Ds. J.P. Boiten 

Van het bestuur

“Moge deze 
‘come-back’ 
voor hem en ons tot 

zegen zijn”
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Titel: Bibellesen mit größtmöglichem Gewinn
Thomas Watson

Dit boekje van de puritein Thomas Watson gaat over hoe we de Bijbel met het 
grootst mogelijke profijt kunnen lezen. Het bevat prachtige aanmoedigingen 
en hulp voor persoonlijke studie van de Schrift en voor het bijbehorende 
gebedsleven.

Watson geeft praktische tips en suggesties aan de hand van 24 afzonderlijke 
punten. Dit maakt het boekje ideaal voor jongere lezers die willen beginnen met 
het regelmatig bestuderen van de Bijbel. Maar ook ervaren bijbellezers komen 
aan hun trekken, want Watsons schat aan ervaring is ongeëvenaard.

Watson was een man van de Bijbel die erin, ermee en ervoor leefde. 
Deze auteur wekt het verlangen naar de Bijbel!

NIEUWE BOEKEN
voor de Duitse lezers

Bij voortduur mag de stichting met Gods hulp en door middel van de donaties plus 

niet te vergeten de onverminderde inzet van onze Duitse zusterorganisatie 

“Sola Gratia Medien” een aantal leerzame boeken uitgeven in Duitsland.

€ 6,00

6



Titel: Die Inspiration der Bibel   
Auteur: J. C. Ryle

In dit boek bespreekt J. C. Ryle het 
Bijbelse concept van de inspiratie 
van de Schrift.
Ryle onderzoekt de verschillende 
opvattingen en pleit voor de doc-
trine van woordelijke inspiratie. 
Het boek is helder en beknopt ge-
schreven. Ryle slaagt erin om de 
onderwerpen op een toegankelijke 
en gemakkelijk te begrijpen manier 

te behandelen. Ryle was bisschop van Liverpool en wordt 
beschouwd als een van de grote evangelische predikers van 
de 19e eeuw. 

C. H. Spurgeon zei over hem:
“Ryle is een meester in het geloof. Een van de meest 
getrouwe van de getrouwen!”

Titel: Gott hat alles so schön gemacht        
Auteur:  Cecil Frances Alexander

 
Een liefdevol en artistiek geïllus-
treerd kinderprentenboek over de 
diversiteit van de schepping.
Op elke pagina zijn gevarieerde 
scènes te ontdekken. Dieren en de 
natuur worden in al hun pracht af-
gebeeld en moedigen aan om er-

over te praten. De teksten wijzen op God als de schepper van 
alles in onze wereld. Aanbevolen voorleesleeftijd: 2-5 jaar of 
om zelf te lezen in de brugklas.

Een drietal boekjes geschreven door 
Walter Künneth  
Walter Künneth maakte deel uit van de verzetsbeweging 
van de belijdende kerk tijdens het nazi-tijdperk. Vanaf de 
jaren 1960 speelde hij een belangrijke rol als universitair 
theoloog in de confessionele beweging binnen de Protes-
tantse Kerk.

1. Mit dem Leben fertig werden    
Hoe gaan we om met moeilijke levensomstan-
digheden van het lot, wat doen we met de zor-
gen van het leven? 

2. Ostergedanken  
Wat heeft de paasboodschap ons vandaag de 
dag nog te zeggen?

3. Wir sind nicht allein
Gedachten rond Kerstfeest en Nieuwjaar

Titel: Praktische Glaubenslehre, Deel 1     
Auteur: J. C. Ryle

 
Ryle’s Praktische Geloofsleer 
is een verzameling essays over 
verschillende aspecten van het 
christelijke leven. Ze helpen om 
de relatie met God te verdiepen 
en authentiek te leven. Ryle roept 
de lezer op: “Wees oprecht. Wees 
diepzinnig. Wees echt. Wees 
waarheidsgetrouw.”
In Deel 1, “Wat is Bijbels Geloof?”, 

biedt Ryle hulp voor eerlijke introspectie van de lezer: Gaan 
we achteruit in ons geloof? Ervaren we stagnatie of zien we 
groei? Is ons geloof standvastig? Ryle spoort lezers aan om 
een grondige zelfbeoordeling van hun geestelijke toestand 
uit te voeren en niet te blijven hangen in oppervlakkige reli-
giositeit. Hij vestigt de aandacht op het gevaar van een lege 
belijdenis zonder de overeenkomstige realiteit van een op-
recht geloof. Een reeks indringende vragen daagt de lezer uit 
om te onderzoeken hoe oprecht zij hun christelijke overtui-
gingen beleven.

De volgende delen van J. C. Ryle - Praktische Ge-
loofsleer worden uitgegeven door deze uitgeverij:
•	 Deel 1: Wat is bijbels geloof?
•	 Deel 2: Gebed, Bijbellezen en gemeenschap aan de Tafel 

van de Heere
•	 Deel 3: Christelijke deugden en voorrechten
•	 Deel 4: Gevaren voor het geloof
•	 Deel 5: Gevolgen van het geloof
•	 Deel 6: Geloof en eeuwigheid

Titel: Als Christ im Alltag leben 
Auteur: Henry Scudder 

De dagelijkse wandel van de chris-
ten in heilige zekerheid en vrede.
Hoe leef je als christen in het da-
gelijks leven? Hoe communiceer 
je met God? Hoe begin je de dag? 
Wat moeten we denken van reli-
gieus vasten? Wat is de betekenis 
van zondag? Hoe eindig je een dag 
als christen? Wat moet je onthou-
den als je tijd alleen met God wilt 
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doorbrengen en met Hem wilt “wandelen”? Hoe zit het met 
kwellingen, zorgen en angsten? Hoe kun je altijd verzekerd 
zijn van vrede met God?

Al deze vragen raken de kern van het christelijk geloof. Ze 
kunnen niet op school geleerd worden - ze moeten door elk 
individu met God ervaren worden. Scudders werk biedt in dit 
opzicht een onschatbare hulp en begeleidt ons in de praktijk 
van een geheiligd leven. Maar elke lezer moet dit zelf leren 
en ervaren in de kracht van de Geest. Als je op aarde met 
God wilt wandelen en in het hiernamaals van Gods aanwe-
zigheid wilt genieten (John Owen) - dan moet je je tot deze 
christelijke klassieker wenden. Geschreven door de puritein 
Henry Scudder, is het tot op de dag van vandaag ontelbare 
keren herdrukt in het Engels. Grootheden als John Owen, Ri-
chard Baxter, John Davenport en Thomas Chalmers hebben 
“The Christian’s Daily Walk” de hemel in geprezen.

Titel: Christelijke apologetiek         
Auteur:  Cornelius van Til

De theologische grondslagen van 
Van Tils geloofsverdediging wor-
den hier uiteengezet als het unifor-
me systeem van de waarheid waar-
aan gelovigen zich moeten houden 
en waarmee ongelovigen worden 
geconfronteerd.
Van Til schrijft in dit werk: “Het 
christelijk geloof als geheel, als een 
eenheid, moet geplaatst worden te-

genover het niet-christelijk geloof als geheel geplaatst. Een 
fragmentarische apologetiek is ontoereikend, vooral in onze 
tijd. Een christelijk totaalbeeld vereist een christelijke visie 
op de methodologie van wetenschap en filosofie, evenals 
een christelijke visie op theologie.” Zo onderzoekt Van Til de 
invloed van de christelijke theologie, in het bijzonder op de 
filosofie, terwijl hij de kennistheorie, de algemene en bijzon-
dere openbaring en de kennis en eigenschappen van God 
bespreekt. Hij roept christenen op om op een onderschei-
dende Bijbelse manier te denken. Deze Bijbelse manier van 
denken verzet zich tegen alle religies en seculiere filosofieën, 
alle ideologieën die de ultieme bron van waarheid en waarde 
in de mens zien en niet in God, en daagt hen uit.

Cornelius Van Til (1895–1987) doceerde meer dan vijfen-
veertig jaar apologetiek aan het Westminster Theological  Se-
minary. Deze nieuw bewerkte en gezette uitgave bevat een 
inleiding en verklarende aantekeningen van William Edgar.  

Karel Timmermans

Onze huidige voorlichters hebben aangege-
ven om binnen afzienbare tijd hun werk 

voor onze mooie stichting te willen overdragen. 
Daarom zoekt de Stichting enkele enthousiaste 
voorlichters die hun werk gaan overnemen. We 
willen graag bereikbaar zijn voor alle regio’s van 
onze achterban. Maar ook voelt het bestuur de 
opdracht om de jonge generatie te bereiken om 
die bekend te maken met ons werk.

Belangstelling? 
Laat ons weten wat je mogelijkheden zijn. De 
huidige voorlichters zijn graag bereid om vrijblij-
vend informatie te geven. Voor meer informatie 
over het werk kunt u mailen of bellen met één van 
de huidige voorlichters.

•	 P.C. (Piet ) Beeke 
	 Tel: 0118 633 828
	 E-mail: p.c.beeke@kliksafe.nl  

•	 G. (Bert ) Verhoef  
	 Tel: 010 451 23 43
	 E-mail: gverhoef@kliksafe.nl 

Stuur je reactie naar de secretaris: 
Ds. J.P. Boiten, e-mail: info@svvhed.org

Wie helpt ons?
Voorlichters gezocht

vervolg van blz. 7
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S
inds 2003 zijn er door de Stichting 
Vrienden van Heidelberg en Dordrecht 120 
titels in omloop gegeven met als doel de 

Duitse bevolking weer in aanraking te brengen 
met de leer van Luther en Calvijn. Oprichter  
dhr. M. Timmermans blikt terug

Dhr. M. Timmermans (82 jaar) groeide op in een 
reformatorisch gezin en begon al snel naar de ge-
woonte van zijn familie en dorp een handel in tuin-
planten, totdat de Heere hem riep met de woorden 
van 1 Petrus 2:9b “Opdat gij zoudt verkondigen de 
deugden Desgene Die u uit de duisternis geroepen 
heeft tot Zijn wonderbaar licht.” 

Eerste uitgaven
Timmermans herinnert zich de eerste uitgave nog 
goed het boek: ‘Gebedsgestalten’ van ds. F. Bakker. 
De keuze om dit boek te laten vertalen heeft alles te 
maken met een ontmoeting van een predikant Pfar-
rer Wolfgang Wegert van de Arche Gemeinde uit 
Hamburg. Als predikant van een Pinkstergemeente 
kreeg hij voor zijn verjaardag een boek van Spurge-
on in handen. Hij las het en vertelde openlijk aan zijn 
gemeente dat als Spurgeon gelijk heeft dan heb ik 
ongelijk. Vanaf dat moment ging de predikant heel 
anders preken en met gevolgen! Een deel van zijn 
gemeente liep weg en nieuwe gemeenteleden slo-

ten zich aan. Uiteindelijk besloot de kerk zelfstandig 
verder te gaan en vast te houden aan de Schrift. Na 
een ontmoeting stuurde Timmermans de vrouw van 
de predikant het boekje ‘Gebedsgestalten’. Ze gaf 
aan dat ze nooit zo’n zuiver boek had gelezen over 
gebed. Haar reactie maakte dat het bestuur besloot 
dit boek als eerste te vertalen, uit te geven en te ver-
spreiden naar boekwinkels. Vervolgens koos men 
voor noodzakelijke Schriftuurlijke kennis en werd 
het ‘Kort Begrip’ in combinatie met het vragenboek-
je van ds. A. Hellenbroek en het ABC des geloofs 
van ds. A. Comrie vertaald.   

Oprichter Stichting 
Vrienden van Heidelberg 
en Dordrecht:

M. Timmermans

Impressie interview

Wilt u meer lezen over de oprichting 

van de Stichting Vrienden van 

Heidelberg en Dordrecht? 

Op de site leest u het hele artikel; hoe dhr. 
M. Timmermans gewezen werd op de alarme-
rende situatie in Duitsland en het verloop van 
de beginjaren van de Stichting. De ontvangen 
zegeningen, de groei van het werk in Duits-
land en de uitdagingen waar de Stichting nu 
voor staat.

Lees verder op www.svvhed.org 

Voorlichters gezocht
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V
an D.V. maandag 27 april tot 
en met vrijdag 1 mei 2026 
hopen we weer een boei-

ende, leerzame én ontspannende reis 
te maken. Deze reis vindt plaats in de 
meivakantie. Hoewel het op maandag 
Koningsdag is, hebben we bewust 
voor deze week gekozen. Zo kunnen 
ook mensen die in het onderwijs wer-
ken (weer) mee.

Het thema van de reis luidt: De vroe-
ge reformatie in de Pfalz. Dit voert 
ons naar steden als Worms, Spiers  
(Spyer), Frankenthal, maar ook naar 
wat minder bekende plaatsen zo-
als Zweibrücken, het prachtige, in de 
buurt van de Moezel gelegen, Veldenz 
en Traben-Trarbach. Ook willen we een 
bezoek aan een voormalig concentra-
tiekamp brengen en een eeuwenoude 
Joodse wijk en synagoge bezoeken.

Kortom een reis met aandacht voor 
kerkhistorie, geschiedenis, maar ook 
Gods wondervolle schepping. 

Op Koningsdag, hopen we, om een 
beetje in de sfeer te blijven, met een 
knipoog naar onze koning, een bezoek 

te brengen aan de Alexanderkirche in 
Zweibrúcken. Ook hier vinden we een 
stukje kerkhistorie terug.

Na de inmiddels geplande inspectie-
reis, is het de bedoeling dat er voor 
D.V. eind oktober a.s. een reisbeschrij-
ving  met ook de gegevens om u aan 
te melden, op de site van de stichting 
zal staan: www.svvhed.org. We zien 
uit naar een mooie en waardevolle 
reis met de bekende chauffeur(s) en 
vele bekende reisgenoten maar ook 
vele nieuwe.

Een reis, waarvan we ook achter-
af weer mogen zeggen: Een reis met 
meerwaarde.  

Het reisteam,
Marius Timmermans
Bert Verhoef

KERKHISTORISCHE REIS 2026

“Kortom een reis 

met aandacht 
voor kerkhisto-

rie, geschiedenis, 

maar ook Gods 
wondervolle 
schepping”

THEMA:

De vroege 
reformatie in de 

Pfalz

Aanmelden kan vanaf november via www.svvhed.org 

D.V. 27-04-’26 t/m 01-05-‘26

Aanmelden kan vanaf november via www.svvhed.org 10



W
e willen leerlingen uit het tweede leerjaar 
van De Jacobus Fruytier scholengemeen-

schap enorm bedanken. 

Ze kwamen in actie voor Stichting Vrienden van 
Heidelberg en Dordrecht door broodjes frikandel 
te verkopen. Daar was veel trek in, de leerlingen 
haalden het prachtige bedrag op van € 850,-. 

Kom in actie 

als klas, club of 
jongerenvereniging voor 
St. Vrienden van 
Heidelberg en Dordrecht! 

Wees creatief: 
•	 Verkoop broodjes frikandel, kroket of kaassoufflé
•	 Zoek sponsoren en organiseer samen een 
	 Bijbelleesavond in je kerk 
•	 Organiseer een rommelmarkt of garagesale
•	 Bak taarten, cupcakes of appelflappen en verkoop ze
•	 Organiseer een stamppotavond en vraag gemeente-

leden om een bijdrage voor het eten.

Een presentatie om ons werk (beter) te leren kennen?
Stuur een e-mail naar: gverhoef@kliksafe.nl  

Draag samen bij zodat (jonge) mensen in 

Duitsland het Woord kunnen horen en lezen. 

Verstop een boek in 
Duitsland

E r zijn 31 boeken verstuurd aan kinderen die de boeken 
in de mei- en zomervakantie hebben verstopt. 

Superleuk dat jullie hebben meegedaan. Blijf bidden voor het 
kind dat het boek heeft gevonden, dat hij/zij het boek gaat le-
zen en de Heere Jezus leert kennen door het boek. 

In de volgende nieuwsbrief vertellen we wie de winnaar is 
van het zomerspelpakket dat je kon winnen als je een foto 
mailde van de plek waar jij het boek hebt verstopt! 

Broodje met 
impact

Kinderactie
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JA, ik steun met een gift Word vriend!

Dank voor uw gift!

Gebruik onderstaande gegevens:

Per 1 juni 2023 stopte de acceptgiro. U kunt nu op deze manieren ons steunen: 

Om de schatten van de Reformatie, die wij in 
Nederland veelvuldig hebben, ook weer terug te 
brengen in Duitsland en andere Duitssprekende 
landen, zijn financiën onmisbaar.

Helpt u mee?
Door u op te geven als donateur 
steunt u ons werk.

Deze bon geeft u informatie hoe uw gift over te maken, maar kan niet door de bank verwerkt worden. Stuur deze dus niet op maar gebruik de gegevens voor uw overschrijving.

Naam ontvanger

IBAN

BETALINGSKENMERK

NL35 ABNA 0548 9879 20

Stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht

2468-3841

Comité van aanbeveling: Ds. G.J. van Aalst (Geref. Gem.) • Ds. R. Bakker (Oud Geref. Gem. in Ned.) • Ds. J.A. van den Berg (PKN-Herv.) • Dr. R. Bisschop (Herst. Herv.)  
•  Dhr. H. Bor  (Chr. Geref.) • Ds. D.J. Budding (PKN-Hervormd) • Ds. J. van Dijk (PKN-Hervormd) • Ds. M. Goudriaan (PKN-Hervormd) • Ds. H. van der Ham (Chr. Geref.) • Prof. Dr. W.J. op ’t Hof  (Herst. 
Herv.)  • Ds. M. Karens (Geref. Gem.) • Ds. M.A. Kempeneers (Chr. Geref.) • Ds. J.M.J. Kieviet (Chr. Geref.) • Dr. M. Klaassen (Herst. Herv.) • Ds. M.A. Kuyt (PKN-Hervormd) • Ds. A. de Lange (PKN-Hervormd)  
• Ds. G.M. de Leeuw (Geref. Gem.) • Ds. N. den Ouden (Herst. Herv.) • Ds. P. den Ouden (Herst. Herv.) • Ds. J. Roos (Geref. Gem. in Ned.) • Ds. P. van Ruitenburg (Geref. Gem.) • Ds. A.T. Vergunst 
(Geref. Gem.) • Dr. W. van Vlastuin (Herst. Herv.) • Dr. P. de Vries (Herst. Herv.) • Ds. J. Westerink (Chr. Geref.) • Ds. J.A. Weststrate (Geref. Gem. in Ned.) • Ds. A. van der Zwan (Chr. Geref.)

Secretariaat:
Antoniuslaan 53 
3341 GA H.I. Ambacht
telefoon: 078-2000512  
e-mail: info@svvhed.org
Internet www.svvhed.org

Uw giften en bijdragen zijn welkom op:

Iban NL35 ABNA 0548 9879 20
ISSN: 2468-3841

*	Giften aan Stichting Vrienden van Heidelberg 
	 en Dordrecht zijn fiscaal aftrekbaar

Voor alle in deze nieuwsbrief genoemde toekomstige data geldt: INDIEN DE HEERE WIL EN WIJ LEVEN.

Bestuur:
Vacature, 1e voorzitter
Ds. J.P. Boiten, 1e secretaris (Chr. Ger.)
K. Timmermans, 2e secretaris (Ger. Gem.)
J. Timmer, penningmeester (PKN-Herv.)
G. Mostert (OGGIN)
Ds. J.J. Mulder, bestuurslid (PKN-Hervormd)

Adreswijzigingen Wij verzoeken u vriendelijk bij verhuizing een adreswijziging door te geven via het contactformulier op onze website: 
www.svvhed.org of via ons emailadres: info@svvhed.org, via 078 - 20 00 512 mag het natuurlijk ook.

Contact Maak uw gift overColofon

Onze doelstellingen: Vertalen
naar de Duitse taal

Gods Woord
in Duitstalige gebieden


